
 
Algemene Beschouwingen bij de kadernota 
Uitgesproken door Jesse Jansen op donderdag 30 mei 2024. 
 
Voorzitter, 
 
Het langverwachte rampjaar 2026 komt steeds dichterbij. Hoewel we 
ons op talloze rampen hebben voorbereid, blijkt een financiële crisis 
een bijzonder moeilijke uitdaging. Juist in deze moeilijke tijden is het 
essentieel om terug te keren naar de basis. We moeten stilstaan bij 
wat we echt belangrijk vinden en aandacht besteden aan de mensen 
en onderwerpen die onze aandacht werkelijk nodig hebben. 
 
Voor Progressief Bernheze is het duidelijk waar de prioriteiten van 
onze gemeente, ook met minder middelen, moeten liggen. Wij willen 
een groener, gezonder en socialer Bernheze. 
 
Voorzitter, 
 
Deze kadernota is beperkt van omvang. Het college heeft 
terughoudendheid betracht in het doen van nieuwe voorstellen voor 
de besteding van geld. Echter, één trend valt op: het college wil 
opnieuw veel extra geld uitgeven om méér ambtenaren aan het werk 
te zetten in het gemeentehuis. 
 
Deze dure trend heeft ons de afgelopen jaren al miljoenen euro’s 
gekost om meer kennis en kunde binnen te halen. Hoewel dit zijn 
vruchten afwerpt, kan het niet eindeloos doorgaan. Een gemeente is 
meer dan alleen wat zich binnen de muren van het gemeentehuis 
afspeelt; juist investeringen buiten het gemeentehuis zijn 
noodzakelijk. 
 
Voorzitter, 
 
Ook voor het overeind houden van onze bibliotheken, het bouwen van 
betaalbare woningen en het voorkomen van wachtlijsten in de zorg 
zijn investeringen nodig. Als Progressief Bernheze keuzes moet 
maken, kiezen wij liever daarvoor dan voor nóg meer ambtenaren in 
het gemeentehuis. 
 



 
Om die reden stellen wij vandaag voor om geld vrij te maken voor het 
toekomstbestendig maken van onze gemeenschapshuizen. 
Gemeenschapshuizen zijn dé plekken waar inwoners samenkomen 
en activiteiten organiseren. We moeten ervoor zorgen dat dit in de 
toekomst zo kan blijven. 
 
Voorzitter, 
 
Over toekomstbestendigheid gesproken: het toekomstbestendig 
maken van onze landbouw en veeteelt is al jaren een prioriteit van 
onze gemeente. Terecht, want Progressief Bernheze gelooft dat het 
gezonder maken van onze leefomgeving alleen mogelijk is als we de 
veestapel in onze gemeente verkleinen. Miljoenen dieren zo dichtbij 
onze dorpen, dat is niet gezond. 
 
En hoewel steeds meer mensen deze overtuiging delen, lijkt Den 
Haag de klok terug te draaien. We keren terug naar een tijd waarin 
proefballonnen worden opgelaten en fondsen die boeren helpen 
worden weggenomen. 
 
In deze valse beloften, die de onzekerheid voor boer en burger alleen 
maar vergroten, moeten we in Bernheze niet meegaan. Wij moeten 
doorgaan met het ondersteunen van boeren die iets anders willen 
gaan doen. Met, of zonder steun van het Rijk. Wij zijn benieuwd hoe 
het college hier naar kijkt, en hoe het de begeleiding van de 
veranderingen in de landbouw de komende jaren wil vormgeven. 
 
Voorzitter, 
 
De afgelopen dagen heb ik in alle rust kunnen nadenken over de 
toekomst en dit debat kunnen voorbereiden. Maar er zijn grote 
groepen mensen die die ruimte niet hebben. Mentaal, en financieel. 
 
Dit geldt bijvoorbeeld voor de mensen die op de gemeente zijn 
aangewezen voor hulp in de zorg, of een steuntje in de rug om rond 
te komen. Wat Progressief Bernheze betreft mogen aanstaande 
bezuinigingen er nooit voor zorgen dat deze mensen het moeilijker 
krijgen. Wij willen juist blijven investeren in de gezondheid van 
mensen en het tegengaan van armoede, zodat we zorg en zorgen 



 
voor zijn en voorkomen. En hopen het college daarin aan onze zijde 
te vinden. 
 
Maar naast deze kwetsbare groepen binnen onze eigen 
gemeenschap, zijn er ook mensen buiten onze gemeente die onze 
hulp kei hard nodig hebben. 
 
Voorzitter, 
 
Dit brengt me bij de vluchtelingen. Een grote groep mensen die in de 
onzekerheid van de procedure van verblijfplaats naar verblijfplaats 
wordt gesleept. En soms zelfs in de buitenlucht moet slapen. Mensen 
die blij zijn als ze vanavond een dak boven hun hoofd hebben. En dat 
in Nederland. 
 
Voorzitter, 
 
In Bernheze hebben we uitgesproken dat we een gastvrije gemeente 
willen zijn. Een gemeente die verantwoordelijkheid wil nemen, en 
klaar staat om fatsoenlijke opvang te bieden. Spreidingswet of niet, 
wij blijven erbij: voor mensen die vluchten voor oorlog moet er altijd 
plek zijn, ook in Bernheze. 
 
Voorzitter, 
 
Wij zijn klaar om de komende maanden te knokken voor wat 
belangrijk is. Om te zorgen dat bezuinigingen niet ten koste gaan van 
de kwetsbaarste groepen, of het groener en gezonder maken van 
onze leefomgeving. 
 
Want een groener, gezonder én socialer Bernheze blijft nodig, ook 
met minder financiële middelen. 


